
  

  

  

Nieuwsbrief nr 1 2024 

Waarde vrienden,  

  

Het jaar 2023 laten we achter ons. Een jaar waarin de dag van de Sint-

Catharijnekerk in het leven werd geroepen.  

Helaas stoppen de oorlogen niet. 

Elkaar niet veroordelen op wat je bent maar respecteren wie je bent is dan wel 

het minste wat we zelf in de hand hebben. 

Dat brengt je bij elkaar. Zo is het ook met onze vereniging. Iedereen is welkom 

met als bindende factor de Sint-Catharijnekerk.  

En ja, we hebben nieuwe leden nodig. Nu hebben we 258 betalende leden.  

Mogen wij een beroep op u doen?  

Kijk en vraag eens in uw directe omgeving of men zich wil aansluiten.  

Want het gebouw heeft het moeilijk. Er is onderhoud nodig echter het ontbreekt 

de eigenaar aan voldoende financiële middelen.  

De monumentenwacht heeft in 2021 nog gerapporteerd en adviseert vooral het 

schilderwerk, voegwerk en loodslabben aan te pakken. Daarnaast raakt het 

pleisterwerk los en valt soms naar beneden.  

De Protestantse Gemeente (eigenaar) heeft een ton aan subsidie ontvangen. 

Maar daar worden voorwaarden aan gesteld. Het moet binnen 5 jaar zijn 

besteed en de eigenaar moet hetzelfde bedrag erbij leggen. En dat geld is er 

niet.  

De bedoeling was en is de subsidie aan te wenden om het stenen kozijn van 



één van de kerkramen te herstellen. Wij als Vrienden zouden dan in één moeite 

door de defecte ruitjes kunnen laten repareren van een raam verderop.  

Om de reparatie van de ruitjes toch uit te kunnen laten voeren, los van die 

andere grote reparatie zijn we nog in gesprek met de eigenaar.  

 

Nog even over De dag van de Sint-Catharijnekerk. Die is voor dit jaar gepland 

op 25 mei.  

We trekken dan gezamenlijk op met de Culturele Stichting Voorne.  

Zij zetten in 2024 Jacob van Maerlant in de schijnwerpers, een mooi initiatief. 

Voor de vrienden een uitgelezen onderwerp om daarbij aan te haken.  

Het in het zonnetje zetten van Jacob van Maerlant komt zo maar niet uit de 

lucht vallen. 

Jacob van Maerlant, een volksdichter uit Vlaanderen die in 1260 koster werd in 

Maerlant op Voorne, vlak bij Brielle. 

Als dichter, schrijver en vertaler heeft hij duizenden verzen geschreven 

waaronder verzen voor de heren van Voorne.  

Des te interessant is het omdat Brielle nu is opgegaan in Voorne aan Zee.  

 

En Jacob van Maerlant heeft zeker zijn stempel heeft gedrukt op Voorne.  

Want de ontwikkeling van Voorne in de 12e en 13e eeuw is het voorland 

geweest waar Brielle zijn bestaansrecht aan heeft te danken. 

De belangrijke rol van Jacob van Maerlant daarin komt uitgebreid aan bod.  

De Culturele stichting heeft daartoe drie lezingen georganiseerd, die worden 

gehouden in de Sint-Catharijnekerk op 11 april, 16 mei en 13 juni.  



Daarna volgt op 22 en 23 juni een openlucht theaterstuk bij de Noordpoort- 

Bastion IX. 

 

Het volledige programma is: 

  

Lezingen rond “Maerlants Voorne.” 

Voorafgaand aan het openlucht theaterstuk “Land uit Zee Maerlants Voorne” op 

22 en 23 juni 2024, organiseert Culturele Stichting Voorne in samenwerking 

met “Vrienden van de Catharijnekerk” drie lezingen die elk een aspect 

behandelen van de wereld rond Jacob van Maerlant op Voorne. 

Jacob van Maerlant was een Vlaamse wetenschapper uit de 13e eeuw die voor 

het eerst Latijnse en Franse boeken in de volkstaal (Diets) vertaalde en zo 

beschikbaar maakte voor een groter publiek. Tussen 1260 en 1270 verbleef 

Jacob in Brielle waar hij koster was en lesgaf aan de kinderen van de Heren en 

Vrouwen van Voorne. 

 

Foto: Peter Moree 

 

Do. 11 april 2024 20 uur 

1. Frits van Oostrom: “Maerlantswereld.” 

Van Oostrom is een van de bekendste historici wat de Middeleeuwen betreft en 

heeft het boek Maerlants Wereld geschreven. 

Deze lezing wordt muzikaal omlijst door folkgroep Pekel. 

Do. 16 mei 2024 20 uur 

2. Jurrien Moree: “Voorne in de 13e eeuw.” 

Jurrien is archeoloog bij het BOOR in Rotterdam en heeft veel onderzoek 



 

gedaan op Voorne. Hij weet als geen ander hoe Voorne er in de 13e eeuw 

uitzag! 

Land Of Song zorgt bij deze lezing voor de muzikale noot met liedjes over 

Voorne. 

Do. 13 juni 2024 20 uur 

Jan Hutsebaut: “Maerlant in Damme.” 

Conservator historisch museum Damme en erfgoeddeskundige. 

Damme (Vlaanderen) is de plaats waar Jacob van Maerlant de laatste jaren 

van zijn leven gewoond heeft en Jan vertelt ons over het leven van Jacob in 

Vlaanderen. 

Het Briels Monnikenkoor zorgt er met Latijnse gezangen voor dat u even 

terugkeert in de middeleeuwen! 

 

  

De dag van de Sint-Catharijnekerk op 25 mei is ertussenin, als brug naar het 

openlucht theaterstuk: “Land uit Zee Maerlants Voorne” op 22 en 23 juni. 

We openen de dag met het luiden van de klokken om 11.00 uur.  

Het verdere programma is in wording en zal in het teken staan van het 

Maerlant jaar, (muzikale) voorstellingen en rondleidingen.  

De Culturele Stichting Voorne gaat ons hierbij ondersteunen.  

We houden u op de hoogte.  

  

Het bestuur van uw vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk wenst u 

een goed en gezond 2024 toe.  

  

 


